Afscheid van een school in Bladel

door Jan van Helvoirt

Eenenveertig jaar is een betrekkelijk tijd. Het krijgt wel gestalte en inhoud wanneer je 41
agenda's naast elkaar legt. Dan is het toch een indrukwekkende rij. Over staat van dienst
gesproken! En daar staat heel wat in geschreven.

Twee jaar geleden heb ik een boek geschreven over een prachtige middeleeuwse boerderij in
Esbeek. Vol trots ging ik dat melden bij de laatste eigenaresse Anna Hendriksen, toen 95 jaar
oud en inmiddels overleden. Enigszins beteuterd en van slag kon ik huiswaarts met haar
gevatte opmerking: "Och miens ... hou toch op mee de geschréeéf. Ga toch werken!" Over staat
van dienst gesproken!

Gisteren was ik in Den Bosch op Helicon, de voormalige Middelbare Landbouwschool,
aanwezig bij het afscheid van mijn broer Ton. Het was tevens een prachtige agrarische rednie.
Maar de spanning en de temperatuur liepen recht evenredig zo hoog op, dat ik mijn jas wel
wilde uitdoen. In een hoekje zag ik een soort standbeeld staan en ik dacht laat ik hem daar
maar even aanhangen.

Maar ... er kwam beweging in. Het bleek een oude leraar te zijn, een heel oude stokoude
docent. Hij begon zowaar te praten. Horen deed hij niet want toen ik riep "Ge moet eens naar
Hans Anders gaan" murmelde hij: "Daar heb ik nog nooit van gehoord".

Het is echt waar: hij was leraar geweest in Bladel op de landbouwschool in 1954. Toen was
dat schooltje van 1953 nog splinternieuw, de beton nog nauwelijks uitgehard en de vorsten
nog niet aangesmeerd. Toen ik ging vroeg hij nog: "Kun je geen boekje schrijven over het
landbouwonderwijs in de Kempen". En toen moest ik weer aan oude Anna denken! Het was
mijnheer van Os uit Es. Ja soms heb ik iets met namen.

In het jaar 1954 rolde mijn DKW motorfiets, 2-takt 250 cc met twee zweefzadels, in
Duitsland van de lopende band. En met die motor startte ik in 1971 in Diessen letterlijk mijn
eerste onderwijskundige loopbaan in ... Ulicoten! Verder heb ik niks met jaartallen!

Ja toch wel 1963 met een uiterst gemeen strenge winter. Mijn eerste jaar op de fiets naar de
aloude H.B.S. in Tilburg. Ik ben blij dat ik die niet heb afgemaakt ... anders was ik nooit
onderwijzer geworden. En dat heb ik altijd leuk gevonden. Mijn moeder had ook altijd zo
graag onderwijzeres willen worden, maar geen kans gekregen. Ik zei toen ik het tweede jaar in
Middelbeers de vijfde klas had: "Daar weet ik wel iets op”. En ze kreeg van mij prompt 45
schriftjes met tafeltjes om na te kijken™. Kon ik met gerust hart in Esbeek het zojuist gekochte
oude Postkantoor mijn hart ophalen met metselen en timmeren!

Weinig trots ben ik op de naam Kempelant, die ik zou hebben aangeleverd na een fusie. 1k
vond mijn eerste keus Campania veel mooier. Enkele jaren geleden werd een nieuw pad
aangelegd tussen de kas en het technieklokaal. Het liep wat omhoog en ik meende een mooie
naam gevonden te hebben: "Bosweg". Dat voorstel viel niet in goede aarde, want Jos Bosch
was nog maar net benoemd als nieuwe directeur! Over namen gesproken!

Toon Voorbrak en ik stonden jaren geleden naast elkaar, voor het digitale tijdperk,
onverstoorbaar turend naar het invalpapiet op het prikbord te kijken. Toen vroeg de rector:
"Jan, weet jij wat die docent mankeert?". Ik zei" Het is dat je er om vraag: hij heeft de ziekte
van HERKEN". Toen vroeg hij heel serieux: "Jan, is dat besmettelijk?". Ik zei: "Op mij niet.
Het is gewoon liever thuis bléve es goan werke".

Gisteren heb ik nog een mooie kaart gekregen van voormalig directeur Jan Brens. Hij zal wel
iets goed te maken hebben en ... Jan loopt enkele reis. Hoewel ik beloofd heb niet meer te
schrijven stuur ik hem toch een bedankje: Jan, die na jou gekomen zijn ... gun ik een reis op
en neer!"



Een geintje moet af en toe kunnen. Elke les zou zo moeten beginnen en eindigen. Gisteren
had ik de laatste les voor mijn afscheid. De leerlingen van klas twee moesten een kort verslag
maken van de 'Ondergang van de Titanic'. Want een tekst schrijven vind ik, in tegenstelling
tot Anna, nog steeds belangrijk. Ik had ze van tevoren uitgelegd dat er fouten zaten in de
klinknagels wegens slakinsluitingen enzovoort.

Ik begon de les met de opmerking: "Als ik de Titanic gelast had, dan was die nooit gezonken".
Er zijn echter twee maar's! Ten eerste: Toen kon men nog niet lassen! Toen mochten ze aan
het verhaal beginnen. Toen vroeg iemand: Wat was het 'tweede maar™ Ik zei: "Toen was ik er
nog niet. En dat werd klakkeloos aangenomen™.



