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Enige jaren geleden was ik eind oktober met enkele welwillende vrijwilligers druk in de weer 
om voor het goede doel in de bossen van ons mooie Beekse buitengebied een parcours voor 
mountainbikers uit te zetten. Bij de gemeente verliep het verlenen van de vergunningen deze 
keer erg voortvarend. Ook plaatselijke en regionale ondernemers traden als sponsoren zo 
spontaan naar voren dat mijn ogen vochtig werden van euforie zonder een meter getrapt te 
hebben. Grote grondeigenaren en kleine keuterboeren gaven onverdroten hun fiat om hun 
gebied te mogen doorkruisen. Natuurlijk zouden we droge gevoelige gebieden ontzien om ze 
niet extra te hoeven stofferen. Komende vanuit Diessen in een grijs verleden en de 
heuvelachtige parcoursen in de regio nog vers in het geheugen leek de gastvrijheid bij ons 
‘provinciale landschap’, wiens briefhoofd luidt ‘Natuurbescherming dicht bij huis’ niet op te 
kunnen. Op de paden en lanen waren we zo vrij als een vogeltje, zonder een dartel spring-in-
het-veld te mogen zijn. “Waag het niet de zandrug te mollen”, mailde hij me nog na, niet 
wetende dat ik zonder te snoeven regelmatig de stoffige historie ingedoken was om de 
historische uitstraling van deze verstuiving aan het papier toe te vertrouwen: het werd een 
doorn in het oog. 
Binnen een gegeven vrijheid moet je niet autoritair en zonder consideratie bureaucratische 
fratsen op een onnatuurlijke en afstandelijke wijze de ruimte in slingeren. Brave Brabantse 
burgers worden dan steeg en dat past evenwel niet in een milieu met brede lanen en gaan dan 
soms natrappen. Fietsliefhebbers hebben van nature al meer ontzag voor een steilrand dan 
voor een steiloor. Ik ken mijn pappenheimers. Maar wie moest er eigenlijk de laan uitgestuurd 
worden? Flierefluiters ... op staande voet! Op de valreep kreeg ik wederom van deze 
splijtende stinkzwam een vermanende brief het stuifzand op hun grondgebied, ons Brabants 
landschap, onberoerd te laten. 
Omdat ik geen voet aan de grond kreeg besloot ik hun territorium maar helemaal te mijden en 
gespannen de kuiten te nemen om meer westelijk het moerassige Papschotten door te 
baggeren, met als doel er minder papperig en meer paaps uit te komen. Om toch op te schieten 
stuurden we onze stalen rossen, stampvoetend op onze pedalen onder het knarsen tanden van 
onze pionnen, met inachtneming van talrijke likdoorns, de voet van de Slikkenberg tegemoet, 
richting Schietbergse bossen. Terwijl voor ons in het stof nog juist enkele ruiters spoorslags 
zich uit de voeten wisten te maken en ons als op een maanlandschap met schreeuwende 
reclame op rug, buik en dijen lieten voort dokkeren, zagen we schielijk een gids op hoog 
niveau uitleg geven aan een gaberdine groep wiens leden schoorvoetend hun sandalen 
volschepten en al wollen sokkend trekkend zich vertwijfeld en slikkend afvroegen of ze een 
nieuw spoor over de oude Esbeekse zandrug mochten achterlaten, niet beseffende dat deze 
vroeg middeleeuwse zandgracht reeds eeuwenlang gastvrijheid gegeven had door pal achter 
zijn opgeblazen bolling oostwaarts rugdekking te verlenen. Met opgestoken middelvinger 
pinkte ik een korreltje uit mijn linker ooghoek en sloeg resoluut rechtsaf het open veld in, 
verhief mijn achterwerk en zette geweldig aan. Met twee vingers in de neus rook ik mijn kans 
en weg was ik. 
Zelfs een heel peloton achtergebleven bewapende Duitse soldaten, die ‘de slag hadden 
gemist’ en zich verschanst hadden tussen het zandlichaam en de boerderij, werden van de 
bevrijding 4 oktober tot en met kerstmis 1944 met rust gelaten. Ze hadden zich in een ring van 
mijnen ingegraven. Foei! Graven mag daar helemaal niet, zelfs niet je eigen graf. ’s Nachts 
werden zij door een vliegtuigje bevoorraad, wiens roterende propellers veel meer decibels 
veroorzaakten dan al onze ratelende derailleurs en rochelende kelen met fluitende fluimen. 
Boze tongen beweerden zelfs dat de moffen meurend met traangas in de hand de zandheuvel 



als landingsbaan hadden willen gebruiken. Bij droog weer zou dat enorm veel stof hebben 
doen opwaaien. Ongewild en schichtig omklemde ik het kromme stuur van mijn velo nog 
krampachtiger: van mijn Fahrrad zouden ze afblijven! 
Graag zouden we met onze bikes wat zand opgeworpen hebben om aldus in symbiose het 
stuifgevoelige karakter van onze vriendelijke open-heide omgeving van weleer in herinnering 
te brengen. Onze voorouders, die vanaf augustus 1331, dat moet een hete droge zomer 
geweest zijn, officieel het alleen gebruikersrecht van het gebied hadden, zouden best scheutig 
een hoekje aan ons in cijnsplicht afgestaan hebben. Horigen onder elkaar horen dat te doen! 
 
Ongewild gingen mijn mijmeringen plots terug naar mijn jeugdjaren, toen wij in Diessen op 
de zaterdagmiddagen onbeschroomd en al stoeiend de tijd doodden met het onder de knie 
krijgen van onze leeftijdgenoten in een alternatieve zandbak. “Geen bulle”, placht mijn 
moeder mij in het rechte spoor te houden. “We blijven bij de jeugd”! Opgehoopte agressie 
werd effectief afgewenteld op een bolle bult zand. Kom daar bij onze huidige hangjeugd maar 
eens om. De Jonge Wacht hield danig huis in het Stuk: onvervalste gemeentebossen! 
We hielden ook voet bij stuk: op leven en dood werd gevochten om een echte Schietberg te 
veroveren, luid aangemoedigd door onze vaandrigs, die niets anders naar voren konden 
brengen, dan: “Hopmannen”! Maar in al onze dartelheid hoorden wij niets; onze oren zaten 
vol met gemeente zand. Alsof het oorlog was bestormden wij keer op keer vanuit onze witte 
blokhut in onze groene korte broeken met bruine blouse en bijpassende kousen tot onder de 
knie het zanderige bastion, dat uiteraard steeds meer afgevlakte werd. Een wekelijks 
terugkerende rurale erosie in natuurlijke symbiose van boeren en burgers. Rakkers waren het, 
die geen oog hadden voor de natuur, maar gefixeerd waren op een puberale aanval vanuit een 
hinderlaag. 
Als de gevreesde klaphengst onbeslagen in doldrieste snelheid zich uiteindelijk vastgroef in 
de helling, dan moest je eerst dekking zoeken en dan pas een schietgebedje! Hilariteit alom 
als het hoogste punt bereikt was. Maar vooral als de tegenstander hectisch in de duinpan 
gehakt was en de laatste verdediger als een gevelde boomstam naar beneden rollend zijn 
gekozen hazepad haast verpletterend egaliseerde en aldus terrein verloor. Even dreigde de 
rulle zandrug een omgekeerd tranendal te gaan worden, wanneer het land veroveren ten einde 
was gekomen. Maar we kenden geen verliezers en met opgeheven hoofden werd de volgende 
etappe aangekondigd. 
Dan werden de fietsen ter hand genomen en werd de berg van alle kanten zo massaal jubelend 
bestormd, dat de roestige karretjes bijna gezandstraald uit de strijd tevoorschijn kwamen. De 
meest brutale vlierscheut die een week eerder nog krijsend uit onze handen ontsnapt was, 
werd wederom van de wijs gebracht en staakte zijn euforisch gezang in zijn hoogste lied. 
Wars van alle eufuïsmen bleef schrijver dezes zonder verzet zijn steentje bijdragen. Die het 
hoogst bleef steken, was winnaar. Maar we kenden geen winnaars. Tegen de avond keerden 
we zonder een lichtend voorbeeld geweest te willen zijn als na zoemende kloothommels, 
voldaan met zand en stuifmeel met hangende pootjes, voldoende voor een volledige 
pollenanalyse, huiswaarts. Achteraf gezien staken we en passant sportief en spelenderwijs de 
drempel van de woelige jaren ’60 over: 
 
 Een Jong Nederlander is een goed kameraad 
 Bereid om een ander te helpen 
 Sportief bij alles wat hij doet 
 Trouw aan zijn gegeven woord 
 Opgewekt en blij! 
 



Maar wij moeten nu aan het begin van het tweede millennium op de valreep bij de Esbeekse 
Slikkenberg capituleren en kunnen als reutelende patjakkers van rond de vijftig, met 
opgezwollen pollen, het hoofd hangende op het stuur, ons grote verzet nauwelijks draaiende 
houden. Vanaf nu tuffen we met onze milieuvriendelijke dikke banden bikes met 
ossenkopsturen maar zonder slikborden de eenzame Trambaan af en laten onze getrouwe 
gewezen Oranjebond in al zijn vermeende rechtvaardigheid onverhoopt links liggen. Op het 
buitenblad plaatsen we vlug en ontketend een snedige demarrage en geven extra gas bij het 
grensstation: uit het oog uit het hart. 
Nu we, net als de tram, definitief aan banden gelegd zijn, gaat voor ons het toch al begrensde 
gebied op slot en hoeven we niet meer doelloos en afgepeigerd te surfen door het uitgekamde 
netwerk in ons Brabantse landschap. Dat geldt uiteraard niet voor onze fietsen: die gedragen 
zich dynamisch, zijn bereid te accelereren en te derailleren en hoeven nog niet beteugeld te 
worden. Die beperking geldt zeker niet voor het terrein van De Utrecht waar we opnieuw in 
kracht zullen investeren en verzekerd zullen zijn van de volle openheid en gastvrijheid van de 
Beekse natuurschoon, dat schielijk schijnt te verschralen en te verdorren. En dat is nu het 
ergste wat er met de beheerder van een natuurgebied kan gebeuren. Helaas kunnen hier de 
enkele tranen van de meest trouwe Esbeekse zandlopers, de hoogbejaarde haaikneuter Stef de 
Nova Domo met zijn vrouw, weinig heil brengen. Hij was het die ons steeds weemoedig 
aanspoorde. Deze gewezen melkventer zal ons daar niet meer zien; hij is vorig jaar gestorven! 
De bureaucraten mogen als verdwaalde projectielen in het zand bijten en ongeworteld in alle 
eeuwigheid ons missen als afgeroomde koude pap in een papiniaanse pot. De afgeroste 
Diessense Schietberg daarentegen zit afgetakeld en uitgeteld zonder hinderlijke obstakels van 
grondster, kruipwilg of beenbreek onmiskenbaar voorgoed op de hoogste sport. 
 


