Onze jongens in Indié

door Jan Smulders

Vanaf begin 1946 vertrok een aanzienlijk aantal Nederlandse diensiplich-
tigen en vrijwilligers naar Nederlands-Indié. De Nederlandse regering
wilde er, nadat Soekarno en Hatta de onathankelijke Republiek Indonesié
hadden uitgeroepen, de Nederlandse invioed behouden. Onder de militai-
ren bevonden zich ook Diessense jongemannen. Zij verlieten hun familie
an geboortegrond om na een lange bootreis een onzekere tijd tegemoet
te gaan in volledig andere omstandigheden dan waarmee ze bekend
waren.

Geschiedenis Indonesié

Vanaf £ 1600 was Indonesié een handelskolonie voor onder andere specerijen.
Pas na 1870 bemoeide Nederland zich rechtstreeks met het binnenland en rond
1900 werd Indonesié een afgerond bestuurlijk geheel. In 1908 begon de natio-
nale beweging in Indonesié met de oprichting van de eerste nationale partij. De
door deze en andere groeperingen georganiseerde opstanden werden door
Nederland hardhandig neergeslagen. Van 1941 tot 1945 (ook in Nederland
bezettingstijd) was het land bezet door Japan, dat onafhankelijkheid beloofde.
Twee dagen na de Japanse capitulatie, op 17 augustus 1945, riepen Soekarno
en Hatta de onathankelijke Republiek Indonesié uit. Min of meer spontaan brak
onder nationalistische jongeren een golf van terreur uit. Deze gewelddadige ‘ber-
siap-beweging (‘weest waakzaam') was voor het eerste naoorlogse kabinet-
Schermerhorn aanleiding om naast het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch
Leger) een aanzienlijk aantal Nederlandse dienstplichtigen en vrijwilligers naar
Indonesié te zenden. In april 1947
bedroeg hun aantal meer dan 50.000.
Men wilde zoveel mogelijk de Neder-
landse in vioed in Indonesié behouden.

"Onze jongens in Indié". Praalwagen ter
gelegenheid van troonsbestijging koningin
Juliana op 3 oktober 1948. Van links naar
rechts Pieter Hordijk - Carol Hordijk - Ad de
Sadid) Greef - Frans Hordijk. Op de achtergrond

"~ café Hoosemans, nu ‘de Zwaan'.




Om hel eigen gezag te herstellen en het politiek belangrijke Java te Isolaren
richtte Nederland deelstaten op. Toen deze en andere politieke pogingen niet luk-
ten, probeerde men het met geweld via twee ‘politionele acties'. De eerste actie,
die in juli 1947 plaatsvond, had de verovering van de economische belangrijke
delen van Java en Sumatra ten doel. De tweede, eind december 1948, was
gericht op de volledige uitschakeling van de Republiek Indonesié. Echter, de
Republikeinse guerilla bleek militair niet bedwongen te kunnen worden. Onder
druk van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moest Nederland ten slot-
te toegeven, ten gunste van de Republiek Indonesié. Op 27 december 1949 vond
de soevereiniteitsoverdracht plaats en werden de Verenigde Staten van Indone-
sié zelfstandig. Een jaar later zette Soekarno deze losse federatie om in de
Republiek Indonesié.
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Diessense mannen

Onder het leger Nederlandse militairen dat'tussen 1946 en 1950 naar Indonesié
werd uitgezonden bevonden zich vijftien Diessense mannen. De meesten van
hen vertrokken verplicht, een enkeling ging als vrijwilliger. Vijf van hen wonen nu
nog in Diessen: Bernard Baars (op 20 oktober 1995 overleden), Piet van Door-
maal, Toon Vugts, Giel Vugts (Woutz.) en Toon van Korven. De anderen zijn Nico
van Korven, Jan Janssen, Huub Schepens, Cees Spaninks, Wim Spaninks, Giel
Vugts (Adr.z.), Toon Broeders, Jan Broeders, Piet Hoosemans en Piet Beekman.
Allen zijn zonder noemenswaardig lichamelijk letsel weer in Diessen terugge-
keerd, op één persoon na: Piet Beekman. Op zondag 17 augustus 1947 werd de
vrachtauto met kerkgangers waarvan hij chauffeur was nabij Karatjak (West-
Java) onder vuur genomen.

Verder was er nog F. van Vroenhoven, die in 1920 in Diessen werd geboren en
op eenjarige leeftiid met zijn ouders (zijn moeder was E. Vugts) naar Oirschot
verhuisde. Hij werd ook naar Indié gezonden en sneuvelde daar in Padalarang.
Hij werd begraven in Bandung Pandu.



Plot Beokman

Op 5 februart 1947 vertrok Plet Beekman (overleden in december 1993) per boot
naar Indonesié. Slechts zes weken eerder was hij voor ‘zijn nummer' in militaire
dienst opgeroepen, Van een gedegen opleiding en voorbereiding kon dus geen
sprake zijn, Met zijn Bataljon van de 7 December-divisie kwam hij terecht op
Waest-Java,

Op die bewuste zondag, de 17e augustus, reden twee vrachtauto's met kerk-
gangers over een brug over de rivier de Tjiteureup. Piet Beekman was chauffeur
vin de eerste vrachtauto. Indonesische republikeinse soldaten namen de auto’s
vanuit een hinderlaag onder vuur. Piet bracht de auto tot stilstand en kroop er
onder. Daar is hij gewond geraakt. Zijn echtgenote Sien hierover: "Hij kreeg eerst

Piet Beekman ‘voor zijn nummer.’

wen kogel door zijn linkerhand. Daarna een kogel door zijn rechterarm, dwars
erdoor. Vervolgens kreeg hij granaatscherven in de zij. Een zwartjan - zo noem-
de Piet de Indonesische soldaten altijd - pakte meteen zijn geweer weg. Daar
waren ze op uit. Hierna is Piet onder de vrachtauto vandaan gekropen en de
rivier doorgegaan. Toen hij aan de overzijde op de oever wilde klimmen schoten
ze hem nog een kogel in de heup. Hij heeft altijd verteld dat hij met deze ver-
wondingen heel ver heeft moeten lopen tot aan een militaire post”.

Ooggetuigen

Door de legerleiding is van de overval, waarbij vier doden te betreuren waren,
een proces-verbaal opgemaakt. Een citaat uit dit proces-verbaal van twee oog-
getuigen:

Verklaring van V.d. Crommert H.M., dpl.sold., Legerno. 260523096:

"Ik zat als hulpchauffeur in de cabine naast de chauffeur Beekman in de voorste
auto, wagen no. 156945. Op de brug moesten wij langzaam rijden daar deze
brug zwak is. Juist op de brug rijdende hoorde ik achter mij schieten en nadat wij
de brug juist over waren werden wij links voor onder vuur genomen. Beekman
remde en zette de wagen links van de weg stil en liet zich uit de wagen vallen.
Ik zat links en sprong er aan de linkerzijde uit. Ik heb mijn geweer gepakt en ben
achter de wagen om gelopen. |k hoorde Beekman zeggen: "Ik ben al gewond".
Ik ben achter een helling aan de Z. zijde van de weg gaan liggen. Daar lagen nog
meer van onze mensen. Wij zijn daar geruime tijd onder vuur geweest. Daama
kwam een groep van naar schatting 15 man op ons afstormen onder luid
geschreeuw waarop wij van bovenaf in de kali (riviertje JS) zijn gesprongen om



Piet Beskman herstellende voor
een Indisch hospitaal.

te trachten de Z. oever te bereiken. Terwijl wij in de kali waren stond de vijand
vlak aan de oever op ons te schieten met geweren en automatische handvuur-
wapens. Zij gooiden ook granaten. Ik schat dat er in de kali ongeveer 5 granaten
ontploft zijn. Van de ene steen naar de andere zocht ik dekking en bereikte de
andere oever, die steil en begroeid is. Korp. Verdegaal was iets hoger dan ik bij
het opkruipen tegen deze helling. |k zei tegen korp. Verdegaal: "Ik ga wat naar
links™ waarop hij antwoordde: "Ik wat naar rechts". Vlak daarna begon de vijand
ons onder vuur te nemen. |k zei tegen korp. Verdegaal: "Ik denk dat het gedaan
is mee ons™. Hij zei nog: "lk denk..." en daarna kreunde hij even en sloeg ach-
terover. Er werd nog even doorgevuurd. Nadat het stil geworden was riep ik: "Is
hier nog iemand?” en kreeg antwoord van Verkuijlen die ergens lager dan ik zat.
Hij vroeg: "Ben je gewond?” waarop ik ontkennend antwoordde. Hij zeide ook
niet gewond te zijn. Ik pakte mijn geweer op en bemerkte dat ik het magazijn had
verloren. Er werd toen aan beide zijden gevuurd. Ik zag de vijand duidelijk. Ik zag
degene die ik voor de aanvoerder hield, en die met een klewang bewapend was,
vallen. Daarna ging er een man of zes omheen staan. Ze hebben hem met een
paar man weggedragen, waarna er geen schot meer is gelost. Ik ben daarna ver-
der naar boven gekropen en alleen naar Kratjak gelopen. Onderweg kwam ik een
patrouille onder de luit. van Denderen tegen."

w.g. H. v.d. Crommert

Verklaring van Vos, A.L.A.C. Dpl.sold. Legerno. 251010207:

"Ik bevond mij in de voorste auto toen wij plotseling beschoten werden. De auto
stopte en ik verliet de wagen door de opening tussen laadbak en cabine en zocht
dekking onder de auto achter de voorband. Ik ben enige malen van plaats ver-
anderd en daarna onder de auto vandaan gekropen in de greppel langs de weg
en kwam daar te liggen viak bij Korp. Verdegaal, die nog tegen mij zei, dat hij het
magazijn van zijn sten geheel had leeggeschoten. Doordat er modder in de arep-
pel stond was mijn geweer onklaar geraakt. Ik heb de patroon die in de kamer
zat afgeschoten maar kon daarna niet meer grendelen door de modder die aan



hot geweer was gekomen. Ik ben achterult door de greppel gekropen terwl|l de
vijand onder luid geschreeuw van de helling kwam stormen. Ik ben daarna naar
de tweede wagen gegaan waar ik de chautfeur Habekotté en soldaat Vos van de
20 Cie. en nog 2 andere, mij niet bij name bekende militairen, aantrof. Achter mij
kwam Beekman, de chauffeur van de voorste wagen, die met mij onder deze
auto had gelegen en terwijl hij daar lag gewond is geraakt. Wij zijn met z'n zes-
sen naar Kratjak gegaan. Luit. van Denderen kwam toen juist met een patrouille
aan om assistentie te verlenen.”

w.g. A. Vos

In de strijd

Piet Beekman werd in een hospitaal opgenomen. Thuis, het huidige pand Ech-
ternachstraat 27, was het bericht doorgekomen dat Piet licht gewond zou zijn. De
vrouw van dr. Ruhe uit Hilvarenbeek wist via het Rode Kruis de informatie over
de juiste verwondingen te achterhalen.

De dienstplichtig soldaat Beekman "is ongeschikt voor de verdere waarneming
van de militaire dienst in de tropen”, aldus een geneeskundig certificaat van 26
november 1947. Het certificaat vervolgt: "en achten zijn terugzending naar
Nederland noodzakelijk uit hoofde van lichaamsgebrek. Omtrent het al of niet
ontstaan zijn van dit gebrek in en door de dienst, ¢.q. in de strijd, kan door de
commissie geen uitspraak worden gedaan, daar de vereiste stukken ontbreken.
Moet verder behandeld worden.”

Op 16 januari 1948 arriveerde Piet Beekman met de zieken- en gewondenboot
Grote Beer in Nederland. Na een kort familiebezoek, waarbij hij door de buurt
feestelijk werd onthaald, werd hij opgenomen in het militair hospitaal.

Zijn oom, Driekske (Bie) Vingerhoets die toen meteropnemer was, heeft er voor
gezorgd dat Piet als zijn opvolger bij de PNEM in dienst kwam.

Tot een (gedeeltelijke) afkeuring is het nooit gekomen, ondanks het feit dat hij
een halve pink miste aan de linkerhand. Sien: "Als er later in het ziekenhuis foto’s
gemaakt werden van zijn lichaam kreeg hij steeds te horen dat hij op een ‘aan-
geschoten haas' leek." Piet Beekman heeft de (granaat)scherven van de Indo-
nesié-periode zijn hele leven met zich meegedragen.

Nog geen halve chauffeur

Toen geheel Nederland in 1945 bevrijd was, meldde Toon Vugts zich vrijwillig aan
bij de Blauwe Jagers. Een korps van vrijwilligers dat geen militair etiket had en
waarschijnlijk in het leven was geroepen voor de burgerbescherming. Toon kan
zich dit niet exact meer herinneren. Hij was gelegerd in een oude school aan de
Gasthuisstraat in Oirschot.

Begin 1946 kreeg hij een oproep in de gus om op te komen voor zijn militaire
dienstplicht. Bestemming: Breda. Onderdeel: artillerie. Functie: vrachtwagen-
chauffeur. Op dat moment wist Toon al dat hij zou worden uitgezonden naar Indo-
nesié. We kunnen hier de woorden ‘uitgezonden naar' niet vervangen door
‘opgeleid voor'. De opleiding en voorbereiding van de Nederlandse militairen



voor hun optreden In Indonesié was slecht, Tiidens de rijopleiding werd er weinig
rekening gehouden met de overzeese omstandigheden. Enkele Maleise lessen
en enige voorlichting over tropische ziekten was de hele voorbereiding op Indo-
nesié. \We waren nog geen halve chauffeur en wat ons te wachten stond was
niet bekend".

In september 1946 stapte Toon Vugts met zo'n 2.200 andere militairen in Amster-
dam op de Sibajak, de boot die hen naar Indonesié zou brengen. Ze sliepen in
hangmatten, met 25 tot 30 personen in één hut. Tot de Straat van Gibraltar was
het weer slecht en waren er al veel rekruten zeeziek. Toon echter niet. In het Mid-
den-Oosten legden ze aan in Port Said. Ze mochten er niet van de boot. Han-
delslui zwermden in kleine bootjes rond de Sibajak om hun waar aan de man te
brengen. Toon Vugts zag met eigen ogen de berg Sinai liggen, de berg waarvoor
op de lagere school zoveel aandacht was geweest. Ze bereikten de Indische
Oceaan, het vervelendste deel van de tocht. Dagenlang zagen ze niets anders
dan water, lucht en viiegende vissen. Het enige waarmee de jonge militairen wer-
den beziggehouden, waren de lessen Maleis en volkeren- en wapenkunde. Bij
het passeren van de evenaar werden ze, volgens de traditie van de scheepvaart,
gedoopt door Neptunus.

Na op Sabang, het uiterste puntje van Sumatra, te hebben aangelegd ("ik denk
dat ze ons wilden paaien met de mooie natuur daar”) werd de havenplaats Tand-
jong Priok op West-Java bereikt. Het einddoel van een 28-daagse boottocht.
Veel was er in en rond de haven al platgegooid en verbrand.

Op de ‘kanonnentrekker'
links Toon Vugts.

Ze staan voor de kamer
waar Toon toen was inge-
kwartierd. '

~

Eerste doden
In Tandjong Priok werd Toon met zijn maten meteen aan het werk gezet. Hij
moest een kamp met Japanse krijgsgevangenen mee bewaken. Het eten was
rijst, elke dag rijst. De eerste weken waren er al veel militairen ziek door deze
voor hen onbekende hoofdmoot van het menu.

Na enkele weken verliet Toon Vugts Tandjong Priok en kwam hij in Djakarta
(Batavia) terecht. "Hier konden we een beetje acclimatiseren. Het was een voor-
post voor het grote werk. We kregen er onze voertuigen. Ze waren vooral van



Engelse makel|. Het stuur zat rechts. Zo hadden er al een oorlog opzitten. De
Engelsen en Amerikanen hadden de voertuigen gebruikt bij de bestrijding van de
Japanners. Er waren veel problemen met het materieel. Omdat we anders niet
konden rijden, gingen jongens van ons accu's weghalen bij een ander peloton.
Onderdelen waren er onvoldoende. Monteurs moesten aan de wagens sleutelen
totdat ze liepen.” Al snel was duidelijk dat het eten niet zo best was. Naast de rijst
van alle dag was er ook eten uit blik, dat overgenomen was van de Engelsen en
Amerikanen. De meeste blikken, waarvan er vele bijna doorgeroest waren,
bevatten vis en aardappelpuree.

De broers Giel (links) en
Toon Vugts 'op vakantie' in
Bogor (Buitenzorg).

In Djakarta vielen de eerste twee doden van de eenheid waarbij Toon Vugts was
ondergebracht. Twee Brabanders. Ze gingen in Djakarta stappen en kochten
onderweg bij een karretje op straat wat te eten. Ze liepen hierbij voedselvergifti-
ging op en kwamen te overlijden. "Waarschijnlijk zijn ze met opzet vergiftigd door
Republikeinen.” Hierdoor waren de Nederlandse militairen meteen gewezen op
de gevaren van het op straat eten kopen.

Vanuit Djakarta trok de eenheid van Toon Vugts, met zo'n 300 tot 400 militairen,
landinwaarts richting Bandoeng. De tocht over bergen werd een ware afvalrace.
Veel auto’s moesten achtergelaten worden omdat ze ter plaatse niet te repare-
ren waren. "Bergafwaarts was het ergste. Op de top van een berg moest je de
auto direct in de eerste versnelling slaan, anders ging hij aan het ‘hollen’. Hing er
een wagentje of kanon achter, dan drukte dat door. Verschillende auto's zijn zo
in het ravijn terecht gekomen. ‘s Nachts was het helemaal een avontuur op die
smalle bergwegen."

In de rimboe van Kadamangan begon het echte werk. De artillerie werd ingezet
om over de infanterie heen de vijand met kanonnen te beschieten. Ook Toon's
onderdeel werd op onregelmatige tijden begchoten. "In het begin was je bang dat
er Japanners tussen zaten, Dat waren rotzakken. Ze vochten graag met de kle-
wang.” Zo om de twee maanden moest het onderdeel verkassen. "Het volgende
onderkomen was een spoorwegemplacement. Meestal werden we echter in hui-
zen ingekwartierd. Een hele straat werd dan gevorderd. De burgers moesten hun
huizen verlaten."



Heimwee

Het eerste jaar verliep redelijk veilig voor Toon Vugts en zijn kameraden. Ze wer-
den regelmatig ingezet. Als artillerie had men altijd een positie een eind verwij-
derd van de vuurhaard. De verkenners en infanteristen waren hen al voorgegaan
als ze ergens kwamen. Als er niets te doen was werd de eenheid ingezet voor
de beveiliging van treinen en konvooien. Bijvoorbeeld konvooien van Chinese
handelslui. "Ze durfden niet alleen te rijden bij het vervoer van goederen, bang
dat ze overvallen werden. Er reden dan enkele militaire wagens tussen. Daar
zalen wij op, open en bloot. Ze konden er ons zo afschieten.”

Door middel van het wekelijks krantie ‘Wapenbroeders', uitgegeven door de
legerleiding, werden ze op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook
andere informatie kwam op deze wijze door. Toon Vugts sceptisch: "Hier konden
ze natuurlijk inzetten wat ze wilden." Verder kwam er actuele informatie binnen
via de Verbindingsdienst.

De tijd viel er lang. Er waren vele momenten van heimwee. "Af en toe had je de
gedachte dat je nooit meer terug zou gaan. Ook ik heb er problemen mee gehad.
Er waren momenten dat ik het heel moeilijk had. Dat was vaak in tijden dat het
niet goed ging of wanneer er niks te doen of te beleven was. We hebben eens
zes jongens mee begraven van de infanterie, die bij ons in de buurt lagen. Ze
waren gesneuveld door vijandelijk vuur toen ze op een open vrachtwagen ston-
den die door de rimboe reed. Op zo'n moment kwam de gedachte op: ‘Hoe lang
duurt het nog? Komen we nog wel ooit thuis?' Met kameraden kon je er niet over
praten. ledereen hield het voor zichzelf.” Elke week schreef hij tenminste één
keer naar huis. Verder schreef hij naar zijn correspondentie-adressen. En natuur-
lijk gingen er veel brieven naar zijn meisje. "Gelukkig had ik verkering. Daar had
ik een steunpunt aan, een beetje houvast. Er waren ook jongens waarvan het
meisje de verkering uitschreef. Dat was erg. M'n beste kameraad was het over-
komen. Na tweeneenhalf jaar schreef ze het uit. Hij was er helemaal kapot van.”
Ock was er correspondentie met het Thuisfront. Een organisatie die contacten
onderhield met de Indiégangers. "In Diessen waren daarin actief: burgemees-
tersdochter Jeanne Wijnhoven, een Diessense kloosterzuster, maar ook andere
Diessenaren. Deze organisatie was voor ons een morele steun.”

Schieten ; , :

Na het eerste jaar werden de artilleristen meer ingezet voor infanterie-diensten.
Ze waren toen in een gebied gekomen waar met kanonnen niet veel uitgericht
kon worden. Toon Vugts werd, ondanks dat hij chauffeur was, vanaf dat moment
regelmatig ingezet bij acties en moest mee op patrouille. Bij deze bezigheden
werd ook hij geconfronteerd met het geniep van de Indonesié-oorlog. "De plop-
pers (Republikeinse militairen) probeerden je de rimboe in te lokken. Hier ken-
den zij de weg. Hier voelden ze zich sterk. Ze zaten soms boven in een klapper-
boom. Je kon niet stil blijven staan om te kijken waar ze zaten. Als je dat deed
was je meteen doelwit voor hen. Het waren vaak slechte schutters met slechte
wapens. Tijdens patrouilles werd er vaak gewoon doorgelopen als ze begonnen
te schieten. Het kwam ookwvoor dat je de hele dag patrouille liep en ‘s avonds



terugkwam bij.het kamp en dat je ineens van achteren beschoten werd. Je kon
terug gaan, maar dan waren ze weg. Op zo'n moment dacht je: Waar zijn we
eigenlijk voor hier?"

Toon Vugts vertelt over voorvallen die gebeurden tijdens patrouilles: "We liepen
in één lange rij op korte afstand van elkaar. De voorsten van de patrouille had-
den een plopper aangeschoten. Deze bleef bloedend langs de weg liggen. Hij
was nog niet dood. De rest liep er omheen. We moesten door vanwege het
gevaarlijke gebied waarin we ons bevonden. Ja... die plopper was ook een mens.
Maar dat gebeurt, het is oorlog."

Een andere patrouille: "We kwamen over een pad door een kampong. Er lag een
hoop takken over een kuil bij het pad. Daar zat iemand onder. |k stond er voor,
het geweer in de aanslag. De eerste gedachte was: hij of ik. Wie schiet het eerst?
Ik zag verder niets. Het was onduidelijk wat er onder zat. De patrouille-comman-
dant zei: schieten! Ik schoot er op. We gingen kijken. Het was een invalide man.
Hij was dood.” "Het was een dienstopdracht”, zegt Toon verontschuldigend. "Het
doet je toch wel iets." Hij heeft er nog jaren aan gedacht maar heeft het redelijk
goed van zich af kunnen zetten. Toch is het nog maar enkele jaren geleden dat
hif dit voorval tegen zijn vrouw verteld heeft.

Wilde varkens

Er waren ook leuke dingen te
beleven, daar ginds aan de ande-
re zijde van de evenaar. Er werd
gevoetbald en er waren tafelten-
niswedstrijden. Men ging wel eens
naar de bioscoop, soms vijftig kilo-
meter verderop. Toon Vugts stu-
deerde er en behaalde er twee
diploma’s waaronder het midden-
standsdiploma. In de drie jaar van
zin verblijff op West-Java kreeg
Toon één week vakantie in Buiten-

zorg, een gebied in Indonesié Axv VUBTS
waar het rustig was. Hij werd er LAAR A9g
naar toe geviogen met een Hercu- ~ DIESEEN Ng

 les transportvliegtuig. Hier ont- i
moette hij zijn broer Giel (nu
woonachtlg in Australié) die als
vrijwillig militair In Indonesié was.
Via de verbindingsdienst had hij
kunnen regelen dat ze elkaar daar
traften,

Eon sport was het om wilde var-
kons te schieten. Deze werden
goslacht en kwamaen op het menu.  Toon Vugts met 2iin souvenirkist en
“Dat was eon moole spor. tropische’ fofo.




Een van de jongens wilde eens een stengun, een automatisch wapen, meene-
men. Hij zei: Dan raak ik ze zeker. Dat hoorde de kapitein. Hij was het er niet mee
eens dat er met automatische wapens op de wilde varkens geschoten werd, Hij
zei: Je mag er op schieten, maar je moet het dier een kans geven om te ontko-
men..."

Steeds eenzamer

Begin december 1949 was het moment eindelijk daar. Toon Vugts stapte in Tand-
jong Priok weer op de boot, richting Amsterdam. Het afscheid na drie jaar en drie
maanden viel toch nog tegen. "Het is een mooi land en de goedwillende bevol-
king was ons goed gezind." Het uitzicht bood weer enkele weken water, lucht en
vliegende vissen. Zoals de meeste thuisvaarders had ook Toon een kist gemaakt
waarin hij souvenirs mee naar huis nam. Op 28 december 1949 kwam hij in
Amsterdam aan. Met de bus werd hij naar Diessen gebracht. Onderweg stapten
militairen uit. "De bus werd steeds leger. Ik was een van de laatste. |k voelde me
steeds eenzamer worden. De thuiskomst was erg vreemd voor me. Er waren
mensen bij die ik nog nooit gezien had. Veel aandacht en drukte. De vertrouwde
kameraden had je niet meer om je heen. Het was teveel in één keer.”

Eén dag voordat Toon Vugts voet op Nederlandse bodem zette, vond in Indone-
sié de soevereiniteitsoverdracht plaats...

Giel Vugts met zijn bren.

Toch een avontuur

Piet Beekman en Toon Vugts waren maar twee van de vijftien Diessenaren die
in Indié "vochten“. Zoals gezegd wonen er nog vier van hen in DiesSen: Piet van
Doormaal, Toon van Korven, Toon Vugts en Giel Vugts. Bernard Baars overleed
zeer onlangs. Toon Vugts vertrok in 1946 en kwam als chauffeur op West-Java.
Giel Vugts vertrok in 1947 en kwam als brenschutter op Midden- en Oost-Java.
Toon van Korven en Piet van Doormaal (na drie keer uitstel als boerenknecht)
vertrokken in 1948 naar Sumatra, als respectievelijk toezichthouder in de haven
en hulpje bij een stafcompagnie. Bernard Baars vertrok in 1949 naar Oost-Java
als chauffeur. >



Bij terugkomst in Rotterdam (oktober 1950).
In het midden Piet van Doormaal. Tweede van links Bernard Baars.

Giel Vugts vertrok met ware tegenzin. Hij had gehoord wat hem te wachten
stond. Het hoefde voor hem niet. Deserteren, wat in die tijd wel gebeurde, ging
hem echter te ver. De anderen stonden niet te juichen, maar toch... Ze waren
jong en wilden wel eens wat. Het was toch een avontuur, daar aan de andere
kant van de wereld. Het was voor hen een uitdaging, ze beseften niet helemaal
wat hen te wachten zou kunnen staan. Desalniettemin, ze hadden in hun ach-
terhoofd de ervaringen van de oorlog in hun eigen omgeving.

Duidelijk is dat onderscheid gemaakt moet worden in de ervaringen van de vijf
Diessense Indiégangers. Toon Vugts en Giel Vugts verbleven er het langst en
zaten bij een gevechtseenheid, waarvan Giel als brenschutter steeds ‘in het
vuur’, Citaat uit het dagboek van Giel Vugts: "Daar aangekomen nam een bende
de viucht, waar nog wat op geschoten werd. Na alles nagekeken te hebben von-
den we het lijk van een boerak (dessa bestuur). Het lijk lag half verminkt, hoofd
open geslagen, buik open enz. enz." Bernard Baars, Piet van Doormaal en Toon
van Korven hadden een veiliger functie en hebben nog driekwart jaar na de soe-
vereiniteitsoverdracht meegemaaki.

Onzeker

De strijd in Indonesié zou anders worden dan de oorlogservaringen in Nederland.
Ze gingen om ‘orde en rust’ te brengen. Althans, dat werd vooraf verteld. En het
zou maar voor een jaar zijn. 'Orde en rust' brengen werd een gemene strijd en
het verblijf in Indonesié duurde niet één jaar, maar tot ruim drie jaar. Ook de ele-
menten waartegen ze het moesten opnemen waren anders: andere cultuur,
ander eten (altijd rijst), een ander klimaat (veel zon maar ook lange natte moes-
sons). Verder een onherbergzaam landschap: heuvelachtig en veel rimboe.

De oorlog in Indonesié was een guerilla-oorlog. Van de 2.500 Nederlandse mili-
tairen die tussen 1945 en 1949 gedood werden, vielen de meeste slachtoffers bij
de guerilia-bestrijding. Overal waar je kwam kon je beschoten worden. "Ik ging
geen tien meter buiten het kamp zonder bren. Mijn bren was m'n beste vriend”,
zegt Giel Vugts. De ploppers (Indonesische militairen) zaten overal en hadden zo



Toon en Nico van Korven
« Op weg naar huis.

hun eigen methoden. Achter elke boom kon er een zitten. Soms kwam je ze
tegen, niets aan de hand. Als je voorbij was kwam er een wapen onder de kle-
ding vandaan. Die onzekerheid...

Citaat uit het dagboek van Giel Vugts, na het overlijden van een luitenant: "Het
eerste en groot verlies van ons bataljon. Doch met dat alles ging het leven door
en vele van onze jongens hebben gedacht: Wie volgt?” Voor Giel Vugts en ook
voor Toon Vugts, als chauffeur bij een gevechtseenheid, gold deze voor de Indo-
nesié-oorlog kenmerkende onzekerheid. Ze raakien er aan gewend. Het was het
dagelijks leven.

Anders was het voor Toon van Korven. Hij werkte in de luwte. In de haven moest
hij toezicht houden bij het laden, lossen en opslaan van goederen. De echte strijd
ging aan hem een beetje voorbij. Hij tekende zelfs nog voor drie maanden bij om
samen met broer Nico in juli 1950 huiswaarts te kunnen keren. Bernard Baars
arriveerde even voor de soevereiniteitsoverdracht en maakte een redelijk ‘rusti-
ge’ tijd door. Doch, ook na de soevereiniteitsoverdracht (december 1949) was het
er nog niet helemaal rustig en betrouwbaar. Een collega-chauffeur werd bij het
laden van ijs, wat Bernard ook vervoerde, geheel onverwacht bij zijn vrachtwa-
gen neergeschoten.

Ook Piet van Doormaal, als rechterhand van een kapitein, ontging het heetst van
de strijd en de onzekerheid van de guerilla-oorlog. Hij bleef nog negen maanden
na de soevereiniteitsoverdracht in Indonesié en keerde op negen oktober 1950,
met dezelfde boot (Zuiderkruis) als Bernard Baars terug in Nederland.
Nutteloos 2

Waar ze het met vijven over eens zijn, is dat het een nutteloze strijd is geweest
waar onnodig veel leed is aangericht. De doden vielen voor het geld. Nederland
wilde de invloed handhaven voor de opbrengsten die de kolonie in zich droeg.
"Vijfentwintighonderd doden voor vele miljoenen”, zegt Giel Vugts nog verbitterd.
Hij raakt geémotioneerd wanneer hij over de gebeurtenissen vertelt. Hij heeft ze
nooit van zich af kunnen zetten, in tegenstelling tot de anderen, bij wie de herin-
neringen niet hinderlijk aanwezig waren,



Ondanks dat na de tweede ‘politionele actie’ het land aardig onder controle was,
had van de Diessense Indiégangers niemand het gevoel de strijd gewonnen te
hebben. Er was veel verloren aan mens en goed, het was een gemene strijd en
toen het doel, orde en rust herstellen, nagenoeg bereikt was, werd Indonesié
onafhankelijk. Nederland zwichtte onder de internationale druk. De strijd was
voor niets en onnodig geweest... Een onvoldaan en ondankbaar gevoel hebben
de Indiégangers er aan over gehouden. Enerzijds beseffen ze dat ze op bepaal-
de momenten goed werk hebben kunnen doen, door burgers te bevrijden van de
druk van de vijand, het republikeinse leger, en door bruggen en industriéle objec-
ten te redden. Anderzijds, wanneer de onafhankelijkheid vier jaar eerder was
gekomen, was er geen vijand geweest en waren bruggen en industriéle objecten
niet in gevaar geweest.

Kameraadschap
De thuiskomst viel tegen. Natuurlijk waren ze blij
dat ze Indonesié de rug konden toekeren. Ze
waren ook blij dat ze d'n Diessense toren weer
zagen. Ze werden allemaal feestelijk onthaald.
Ze waren blij met die echte Diessense aardap-
pelen op het menu, in plaats van jarenlang die
droge rijstpot. Maar toch... In Diessen was alles
zo priegelig, zo klein, zo kort op elkaar, en het
belangrijkste: ze misten de kameraadschap. Ber-
nard Baars: "Als er iemand geen drinken had,
dan gaf je hem wat te drinken. Als hij geen eten
had, dan gaf je hem wat van je eten. Als er pro-
blemen waren, een echtscheiding bijvoorbeeid, Logo van de artikelenserie in
dan werd daar onder elkaar over gesproken. Je  paysone. (gemaakt door Ton
trok dag en nacht met elkaar op.” Ze maakten  Derks).
alles samen mee. Het waren kameraden. En die
kameraadschap, met elkaar door dik en dun, dat
misten ze. Ze moesten afkicken. Nooit zijn ze
terug gegaan naar Indonesié, om redenen uit-
eenlopend van "ik zou wel gewild hebben, maar

~ de kosten en het risico van ziekten", tot wrok:
"Nooit meer!”

Bovenstaand hooldstuk is een bewerking van een serie van de hand van Jan Smulders,
wanrvan de alleverningen varschenaen in de Deusones van 3 en 17 november en 1 decem-
bar 1004, Do informatie werd verstrekt door Sien Beekman-van Gils, Toon Vugts, Piet van
Doormaal, Bernard Baars, Glal Vugts en Toon van Korven,
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